ONTDEK
NEPAL

Dit jaar ben ik via het Young Ambassadors
Program (YAP) afgereisd naar Nepal. Zelf
heb ik voor Nepal gekozen, omdat ik graag
naar Azié wilde en ik nog niet veel over dit
land wist. Tijdens de reis heb ik het land
goed leren kennen! De grootste reden
hierachter is dat je met de locals mee
bent. Hierdoor zie je hoe het er in het
dagelijks leven aan toe gaat in Nepal. Ook
zie je de bijzondere cultuur van heel
dichtbij. Het lekkere eten mogen we
natuurliik ook niet vergeten! Heel veel
momo's en butter chicken masala. Het is
een reis om nooit te vergeten en ik zou het
dan ook absoluut aanraden. Het is een
mooi land met hele lieve mensen en
heerlijk eten.




DAG 1 - 23 JULI

Op woensdag 23 juli kwam ik in de
ochtend aan, waar we met open armen
werden ontvangen! Hierna zijn we gaan
lunchen (zie foto's) bij een Nepalees
restaurantje. Hier maakten we voor het
eerst kennis met de Nepalese keuken. Na
de lunch gingen we Kathmandu in. We
bezochten de eerste tempels en stupa’s;
ook deze zijn te zien op de foto's. In de
avond hebben we gegeten met leden van
de 41 Club en werd er voor ons gedanst.
Het was een indrukwekkende eerste dag!




DAG 2 - 24 JULI '}

De tweede dag zijn we na het ontbijt naar
Patan Durbar Square gegaan. Hier zin
meerdere tempels bij elkaar. Binnen
hebben we een uitgebreide rondleiding
gekregen, waar we veel over het
boeddhisme hebben geleerd. Hierna
hebben we met een mooi uitzicht over de
stad geluncht; dit zie je op de bovenste
fotoo. Na de lunch zijn we naar de
Swayambhunath-tempel geweest. |k vond
dit zelf een van de mooiste tempels die
we hebben gezien. Hierna zijn we verder
door Kathmandu gelopen en hebben we
nog meer tempels bezocht. Hierna zijn we
naar een bar gegaan waar we cocktails
hebben gedronken. Toen we
terugkwamen, was er heerlijk voor ons
gekookt en hebben we bij leden van de 41
Club geslapen.



Vandaag reden we redelijk vroeg nhaar
Dhulikhel. Hier hebben sommige yappers
de zipline gedaan. Ik heb zelf genoten van
het mooie uitzicht dat we over de stad
hadden. Hierna gingen we  naar
Namobuddha. Dit is een belangrike
boeddhistische pelgrimsplek. We hebben
hier de monnikken bezocht en mochten
van dichtbij de cultuur meemaken. Binnen
mochten we helaas geen foto's maken,
maar dit was echt prachtig. Op de
bovenste foto's zie je de monniken en het
mooie uitzicht. Vervolgens zijn we terug de
stad ingereden en hebben we met de 41
Club bij een rooftopbar gegeten. Je had
hier uitzicht over de hele stad!




DAG 4 - 26 JUL|

Deze dag gingen we weg uit Kathmandu
en gingen we door naar de volgende
plaats: Pokhara. Onderweg naar Pokhara
hebben we geraft. Dit vond ik echt heel
leuk. Hierna hebben we ergens geluncht
tussen de bergen. Na de lunch zijn we
naar een bierbrouwerij van Barahsinghe
gegaan. Dit bier dronken wij zelf ook in
Nepal, dus dit was leuk om te zien.
Uiteraard hebben we na het bezoek aan
de bierbrouwerij met z'n allen een biertje
gedronken! Daarna hebben we onze weg
naar Pokhara vervolgd. We sliepen hier in
een heel mooi hotel met een zwembad. Bij
dit zwembad hebben we in de avond een
poolparty gehouden en hebben we
heerlijk gegeten!




DAG 5 - 27 JULI

Dit vond ik een van de leukste dagen! In
de ochtend gingen we na het ontbijt met
de zipline naar boven op de berg. Ik
twijfelde heel erg of ik wel wilde gaan
paragliden, aangezien ik het toch wel
spannend vond. Uiteindelik heb ik het
toch gedaan, zoals je kan zien op de
bovenste foto. Dit was echt supergaaf en
zou ik ook zeker aanraden als je deze trip
gaat doen! Hierna hebben we bij het Fewa
Lake geluncht. Toen we terugkwamen bij
het hotel, hebben we bij het zwembad
gelegen. In de avond zijn we iets eerder
Pokhara ingegaan om bij de winkeltjes te
kijlken. Hier heb ik echt hele leuke
souvenirs gekocht. Hierna hebben we bij
een gezellig restaurant gegeten met een
bandje. Na het eten hebben we hier heel
leuk gefeest!



Dit was de laatste dag in Pokhara. Eerst
gingen we naar de David Falls, gevolgd
door de Gupteshwor Cave. Dit was een
tempel in een grot, dit vond ik erg
indrukwekkend. Hierna zijn we naar
Pumdikot geweest. Dit is het een na
hoogste beeld van Shiva in Nepal
Vervolgens zijn we met een bootje naar de
overkant van het meer gegaan, waar we
een stuk hebben gelopen. De natuur was
hier heel mooi. Vervolgens hebben we ook
weer bij het meer geluncht. Hierna zijn we
naar Chitwan gereden. We kwamen hier
redelijk laat aan. Hier hebben we avond
gegeten en hebben we hierna nog een
paar drankjes gedaan voordat we redelijk
vroeg naar bed gingen. De volgende dag
was namelijk erg vol gepland!



Ook dit was een van mijn favoriete dagen!
We moesten erg vroeg opstaan voor het
ontbijt. Hierna zijn we met de jeep naar de
jungle van Chitwan gereden. We gingen
namelijk kanoén met krokodillen. Toen we
uit de kano stapten, hebben we het stuk
door de jungle teruggelopen. Dit vond ik
zelf erg cool. Toen we terugkwamen bij
het beginpunt, konden we helpen de
olifanten verzorgen, dit vond ik heel leuk
om te doen. We konden de olifanten van
erg dichtbij zien. Hierna hadden we de
safari, waar ik erg naar uitkeek. We hebben
helaas niet heel veel dieren kunnen zien,
maar toch was het een bijzondere
ervaring. Na het diner was er een Tharu
dance, een traditionele dans. We hebben
de dag afgesloten met nog een poolparty!




DAG 8 - 30 JULI RSl

Deze dag moesten we de hele dag in de
bus zitten. We hebben ons vermaakt met
muziek en spelletjes. We reden van
Chitwan naar Biratnagar.

DAG 9 - 31 JULI

Deze ochtend hebben we ontbeten bij
iemand van de 41 Club. Na het ontbijt
hebben we een college bezocht. Op de
bovenste foto zie je de studenten! Hierna
hebben we een cashmerefabriek bezocht,
gevolgd door een schoenenfabriek en ten
slotte een noodlefabriek. Bij deze fabrieken
kregen we een rondleiding en hebben we
de processen van dichtbij kunnen zien. Op
de terugweg zijn we gestopt voor een
heerlike hoofdmassage. In de avond
hebben we met de 41 Club gegeten.




DAG 10 - 1 AUG

In de ochtend hebben we bij het leger i
ontbeten. Dit was heel gaaf, maar we '
mochten hier geen foto's maken. Na het
ontbijt hebben we ook een rondleiding
gekregen op het legerkamp. Hierna zijn we
doorgereden naar de grens met India. Dit
is op de bovenste foto te zien. We gingen
hierna langs de KFC voor de lunch! Na de
lunch reden we naar de Bhedetar Hills.
Hier kon je ver kijken (als het niet al te
mistig was). Toen gingen we naar een
optreden en kregen we sari's. Dat zie je
hiernaast op de onderste foto. Dit was echt
heel bijzonder. In de avond gingen we
weer met de 41 Club eten!




Vandaag gingen we nog voor het ontbijt &

onderweg terug naar Kathmandu. Dit was
10 uur rijden. Ook deze busreis hebben we
doorgebracht met spelletjes, muziek en
slapen (iedereen was nogal moe). Doordat
we vroeg haar Kathmandu vertrokken,
kwamen we hier eind van de middag aan.
We hebben ons toen snel opgefrist en zijn
Kathmandu ingegaan voor onze laatste
avond. We hebben eerst in de winkeltjes
gekeken en nog meer souvenirs gekocht!
Hierna hebben we bij een heerlijke pizzeria
gegeten. Dit was ook wel lekker na de
hoeveelheden rijst die we deze week
hebben gegeten @ .De volgende ochtend
vloog ik vroeg terug naar Nederland.




